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MEDITATIE

Deze meditatie/kerkbode schrijf ik tussen Hemelvaart en Pinksteren. We
hebben in de afgelopen week Hemelvaart mogen vieren. En we mogen
toeleven naar het Pinksterfeest. Wij leven als kerk tussen de heilsfeiten van
Pinksteren en de wederkomst van Jezus Christus.

Bij Hemelvaart denken wij aan de verhoogde Heere Jezus Christus. Hij is
aan de rechterhand van God gaan zitten. Hij heeft de overwinning behaald.
Hij heeft dood en graf overwonnen. En nu ligt de zaligheid voor eeuwig
vast.

Dat Hij aan de rechterhand van Zijn Vader zit betekent ook dat Hij de
ereplaats heeft gekregen. Zo zijn er in de Bijbel meerdere Schriftplaatsen
te vinden waar dit tot uitdrukking wordt gebracht. Bij bijvoorbeeld
Bathseba, zij mag na de troonbestrijding van Salomo zitten aan Zijn
rechterhand. Zo ook de Heere Jezus Christus. Maar als we dit zo uitspreken,
dan kan de vraag natuurlijk opkomen of de belofte van Jezus dan wel waar
is. Want Jezus heeft toch beloofd dat hij altijd bij ons zal zijn? (Matthels
28) Ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Hoe is Jezus nog bij
ons?

In de voorbereiding van deze meditatie las ik drie aanwijzingen waarin dit
gelooft mag worden. Als eerste is de Heere Jezus Christus bij ons door zijn
Woord. Wanneer wij de schriften opendoen komt de Heere tot ons met
woorden van genade, troost en bemoediging. Als tweede is de Heere Jezus
Christus bij ons door de kracht van de Geest. De Heilige Geest is ons
beloofd toen Jezus nog op aarde was. Waarbij Jezus gezegd heeft, [k moet
heen gaan anders kan de Geest niet tot u komen. En ten derde wordt ons
beloofd dat deze Geest in ons zal komen wonen. Waardoor Jezus altijd mag
wonen in ons hart. Dat is de rijke belofte die wij vanuit Christus zelf mogen
ontvangen. Hij wil om ons heen zijn. Hij wil in ons wonen. Waarbij het werk
van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest een uitwerking krijgt in
de rechtvaardigmaking en in de heilig making in ons leven.

Zo mogen we door het geloof rechtvaardig staan voor God. En wordt ons
leven een dank offer voor het grote werk wat Jezus voor ons gedaan heeft.



En als we daar over nadenken, moeten we toch zeggen: wij geloven en
prijzen Uw grote Naam. Amen.
Ds. F. Pierik.

ACTIVITEIT

Nacht van het gebed

Op 5 juni wordt de jaarlijkse nacht van het gebed gehouden voor
OpenDoors. Ook in Haulerwijk vindt de nacht van het gebed plaats. U
wordt daarbij van harte uitgenodigd. De nacht van gebed wordt gehouden
in de onafhankelijke baptisten kerk Immanuél van Haulerwijk (Norgerweg
7). De avond begint om 20.00u. het is een vrije inloop wat betekent dat u
ook later nog aan kan sluiten.

In de hal van de kerk hangt een poster waar de aankondiging op staat.

AFSCHEID

Periode van bijna zeven jaar wordt/is er afscheid genomen van u. We
hebben in de afgelopen zeven jaar intensief met elkaar meegeleefd.

Er waren vreugdevolle momenten waarin huwelijksjubilea werden gevierd.
Waarin er jonge stellen zijn getrouwd. En waarin ik mijn nieuwe
gemeenteleden allen mocht ontmoeten. Maar ook waren er in afgelopen
zeven jaar mensen die ons ontvielen. Daarbij waren er mensen die ons zeer
aan het hart lagen. Waar een groot getuigenis vanuit mocht gaan van de
Heere Jezus Christus.

En als we elkaar nu loslaten, dragen wij elkaar op aan de troon van God,
waar onze Heiland is. En Hij is daar, “ons ten goede” zo zegt de
Heidelbergse Catechismus. De Heere Jezus Christus heeft met zijn dierbaar
bloed de gemeente vrijgekocht. En in die handen leggen wij bij dit afscheid
de gemeente terug.

GROET

Dit alles gezegd hebbende groeten wij u allen. Blijf volharden in de leer.
Draag elkaar op in de gebeden.



En verlang naar de grote dag van Jezus Christus. Dan zullen we voor eeuwig
met Hem zijn.

AGENDA
Datum: Tijd: Wat: Waar:
03-06 20.00u | Ledenvergadering Bethel
07 -06 11.00u | Koffiedrinken na de dienst | Kerk

KOPIE JULI EN AUGUSTUSNUMMER
De kopij voor het juli en augustusnummer graag aanleveren voor uiterlijk
vrijdag 19 juni 2026.



DIENSTEN JUNI
Datum 9.30 uur 19.00 uur

Collecten 1. Kerk

2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. Friedenstimme
2. Kerk

Collecten 1. Diaconie
2. Kerk

Collecten 1. Onderhoud
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk



HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenkring: Contactpersonen: Miranda Pierik en Elize de With

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'lk legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedragvan € .

Colofon

'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 12,50 per jaar.

Bezorging: Mevr. S. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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