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MEDITATIE

En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van
deze twee er een aan, die U uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze
bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om
naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten en het lot viel op
Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen
toegevoegd. (Hand 1:24-26)

Zo tussen Hemelvaart en Pinksteren lijkt er maar weinig te gebeuren.
Tussen Pasen en Hemelvaart lezen wij over de verschillende verschijningen
van de Heere Jezus Christus en na Pinksteren horen wij van het Evangelie
dat rondgaat over de wereld, terwijl tussen Hemelvaart en Pinksteren er
maar weinig lijkt te gebeuren.

Toch is dat niet helemaal waar. We lezen namelijk over het aanstellen van
een nieuwe apostel. Na het overlijden van Judas wordt er een nieuwe
apostel gekozen, zijn naam is Matthias. Daarmee is het getal van de
apostelen compleet. De Heere Jezus had namelijk twaalf discipelen
uitgekozen, en die lege plek moest weer aangevuld worden.

Als we over die twaalf nadenken dan zijn dat allemaal verschillende
mensen. De twaalf discipelen worden vaak vergeleken met de twaalf
stammen van Israél. Toch is het maar de vraag of we die vergelijking
moeten maken. We weten namelijk dat na de wegvoering de tien stammen
zijn opgegaan onder alle volkeren. We lezen niet dat ze terug zijn gekomen.
Daarmee is het maar de vraag of de twaalf discipelen die Jezus uitkiest zo
overgezet mogen worden als de twaalf stammen van Israél.

En daarom de vraag hoe moeten wij dat zien? Zijn die twaalf apostelen dan
een vertegenwoordiging van het oude Israél? Zijn die twaalf apostelen dan
de ‘vaders’ van de kerk? En wordt het apostolisch werk over heel de wereld
heen verspreid, wanneer we de verbinding maken met de verstrooiing van
Israél? Zodat we over de wereld een voortgezette apostolische kerk
zouden zijn? Vragen die zo naar boven komen bij het overdenken van de
tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren.



In de brief aan de Galaten en in de brief aan Korinthe lezen we dat Paulus
zich ook een apostel noemt. Daarbij kan de vraag naar boven komen: zijn
er dan dertien apostelen? In de voorbereiding van deze meditatie las ik in
een verklaring over dertien apostelen, waarbij de apostel Paulus erbij
gerekend wordt. Maar klopt dat wel? En wat is dan een criterium voor een
apostel?

Vaak wordt het zo gezien dat de apostelen leerlingen zijn van de Heere
Jezus Christus, die zijn onderwijs hebben ontvangen en hem persoonlijk
hebben ontmoet. Daarbij komt natuurlijk snel de gedachte op dat dit voor
Paulus niet geldt. Hij heeft pas na de Hemelvaart de Heere Jezus Christus
leren kennen. Dat betekent dat Paulus de Heere Jezus Christus niet
persoonlijk heeft ontmoet. Dus dan is de apostel Paulus geen echte
apostel. Maar waarom wordt hij er dan wel bij gerekend? Het antwoord
vinden wij in het Woord van God. De Heere Jezus Christus zegt tegen
Ananias dat Saulus voor de Heere een uitverkoren vat is. Hij zal Mijn naam
voor de heidenen en koningen uitdragen. We lezen in de brief aan de
Galaten iets over de levensweg van Paulus. Na zijn bekering heeft hij een
aantal jaren in Arabié persoonlijk onderwijs gehad van Jezus Christus. Hij is
door de openbaring van Jezus Christus geleerd en op grond daarvan schrijft
hij in de brief aan Korinthe dat hij een apostel is. Hij schrijft: heb ik Jezus
Christus, onze Heere, gezien? Ja, als van een ontijdige geborene.

Dan blijkt het criterium van de apostelen te kloppen. Paulus heeft
onderwijs gehad van Jezus Christus en daarmee zijn er dus dertien
apostelen aangesteld om de kerk te leiden.

En dan de vraag: hoe is dat nou voor ons? Wij worden opgeroepen om bij
de apostolische leer te blijven, zoals dat ons verkondigd wordt in de
Evangelién en de brieven van het Nieuwe Testament, die teruggrijpen op
het Oude Testament.

We lezen dan door de kerkgeschiedenis heen dat de Heere God door deze
leer in de harten wil werken. Daarmee zendt God Zijn dienaren uit om in
de gemeenten het Woord te verkondigen. Op die manier wordt de
gemeente gevoegd en geleerd tot eer van Gods naam.



En dan blijkt de oproep die we vaak in de bijbel horen, te passen bij wat de
kerk door de eeuwen heen leert. Dien de Heere en blijf bij Zijn woord, want
daarin vindt u de zaligheid. Daarom dan ook de vraag voor ons allen. Kent
u wat de Heere door de apostelen aan ons heeft geleerd? Hij is de Heere
Die Zich heeft gegeven en nu aan de rechterhand van de Vader zit in de
eeuwige heerlijkheid. Dat u door het geloof mag weten: Hij is mijn
zaligmaker. Wat een prachtige boodschap hebben de apostelen
verkondigd.

Misschien denkt u, waarom zo dit stukje. Ik lees op dit moment over een
ontwikkeling binnen de kerken dat er een verlangen is naar de eerste
christengemeente van Handelingen 2. Er ontstaan nieuwe groepen naast
de geordende kerken die los staan van de kerkverbanden en zij menen dat
zij de apostelen zijn voor de huidige tijd. (RD 3 mei 2025) Ook is er een
beweging op gang die los wil komen van de klassieke leer van de
reformatie. De oude leer van de reformatie zou een beklemming zijn voor
het huidige kerkelijke leven. Hierin ziet men de voorgangers van deze
bewegingen als de apostelen in deze tijd. Daarom is het noodzakelijk
helder te hebben wat de betekenis is van het apostolische gezag en wie dit
hebben ontvangen, zodat we toegerust zijn om dwalingen te doorzien. En
een antwoord te kunnen geven wanneer er ons naar gevraagd wordt

Ds. F. Pierik

BlJ DE DIENSTEN

In de komende periode hoop ik de prekenserie over Exodus en de
doortocht door de woestijn voort te zetten. In de maand juni hoop ik twee
keer bij u voor te gaan. De eerste maal dat ik bij u voorga is op 8 juni, dat
is op de Eerste Pinksterdag in de morgendienst. De tekst voor de prediking
vinden wij dan in Exodus 20 en 23. Het feest van Pinksteren, zoals we lezen
in het Nieuwe Testament is ook het feest van de wetgeving.



Wat is het bijzonder dat op de dag van Pinksteren het Woord mag klinken
uit de mond van de Heere God zelf: ‘Ik ben de Heere uw God die u uit het
land Egypte, uit de dienst uitgeleid heb.” Dit is een bijzondere feestdag. We
lezen daar ook over in Exodus 23 vanaf vers 14. De drie grote feesten die
specifiek voor de Heere zijn, waaronder het feest van de eerstelingen. Dit
is het feest van Pinksteren.

De tweede keer dat ik bij u voor mag gaan is op 29 juni, en dan in de
avonddienst. De tekst voor de prediking vinden we dan in Exodus 24. Daar
sluit de Heere God een bijzonder verbond met het volk.

We hopen met elkaar op gezegende diensten onder het Woord van God.

ACTIVITEITEN

BBQ

De kerkenraad heeft het plan opgevat om op vrijdag 6 juni een BBQ te
houden. U kunt zich opgeven voor 30 mei bij Celia Bolk, (06-28359955). We
hopen om 18.00 uur te beginnen. De BBQ wordt gehouden bij de familie
Bolk, Hoofdweg Boven 52. Mocht u dieetwensen hebben, laat het dan even
weten. We hopen op een gezellige avond.

GEMEENTE AVOND

In de afgelopen maand hebben wij gemeenteavond gehouden. Daar
werden een aantal vragen gesteld over de gemeente. Aangezien een aantal
broeders met vakantie (zouden) gaan, is de kerkenraadsvergadering van
mei verschoven naar de eerste week van juni.

Dat betekent dat de vragen die gesteld zijn nog niet besproken zijn in de
kerkenraad. U houdt de antwoorden van de kerkenraad nog tegoed.



VAKANTIE VOOR GEHANDICAPTEN

Elk jaar worden in de zomervakantie vanuit de Hervormde Vrouwenbond
vakanties georganiseerd voor gehandicapten. Deze organisatie heet ‘Voor
elkaar’ en bestaat inmiddels al 50 jaar. Samen met een groep vrijwilligers,
een gastvrouw en een predikant worden er dan vakanties georganiseerd
voor zowel lichamelijke als geestelijk gehandicapte mensen.

Begin maart werd ik gevraagd of ik bereid was om ook deel te nemen als
predikant voor een vakantie met gehandicapten. In overleg met de
kerkenraad heb ik daarin bewilligd. Ik hoop van 21 tot en met 26 juni met
zo’n reis mee te gaan. We hopen ons verblijf te hebben in Losser. Op die
zondag hoop ik twee keer voor te gaan voor deze groep vakantiegangers in
een kerkdienst die speciaal op hen is afgestemd. In de week die daarop
volgt worden er van allerlei activiteiten organiseert. |k zie ernaar uit om
deze mensen een fijne vakantie te geven.

AVONDMAAL

Op de zondag dat ik tijdens de vakantieweek hoop voor te gaan stond er
een avondmaal gepland. In overleg met de kerkenraad is deze verschoven
naar begin juli. Dat betekent dat op 6 juli voorbereiding is voor het
avondmaal. Op zondag 13 juli zal dan het avondmaal bediend worden in de
morgendienst. De voorbereiding en de dankzegging zal dan door een
andere predikant gehouden worden.

GROET

Namens mijn vrouw en kinderen, een hartelijke groet. Ik sluit af met de
opdracht die Jozua geeft wanneer ze in het land Kanaan zijn aangekomen.
‘Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden
weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in
Egypte, en dien de HEERE.’

Ds. F. Pierik



ZANGDIENST IN NORG

In Norg staat een schitterend Romaans kerkje dat gebouwd is in de 12de
eeuw. Op dezelfde plek stonden daarvoor al kleine houten kerkjes.

Het Christendom kwam in de 8ste eeuw naar Noord-Nederland deels via
Engeland, omdat Engeland toen een belangrijk christelijk centrum was
geworden met missionarissen die zich actief inzetten voor de bekering van
heidense gebieden in Europa.

In 2023 kwam er een einde aan de evangelieverkondiging en hief de
kerkenraad de Hervormde Gemeente Norg op en gaf kerk en goederen aan
het Drents Landschap. Dit betekende dat er geen kerkdiensten meer waren
in het dorp en de mensen daarvoor op reis moesten naar omliggende
dorpen. En niet iedereen heeft een auto. En ook het sociale aspect van je
dorpsgenoten zondag in de kerk spreken viel weg.

We stellen het dan ook zeer op prijs dat we door de stichting die nu de kerk
voor Drents Landschap beheert zijn benaderd met de vraag of we weer
zangdiensten wilden organiseren in de kerk voor een kleine vergoeding per
dienst.

ZANGDIENST MET PINKSTEREN

We hebben de handen uit de mouwen gestoken, gebrainstormd en alvast
3 diensten georganiseerd. Om geen concurrentie te zijn voor buurtkerken
en het makkelijk te maken voor jonge gezinnen en senioren houden we de
dienst om 14.30.

In september en november komt "de zingende dominee" Karel Bogerd
weer. Hij is vertrokken uit Friesland en nu de hervormde dominee van
Jaarsveld bij Utrecht.

8 JUNI

Op 8 juni gaat voor Jannet Duit uit Groningen die voorganger is bij de
baptisten maar vooral de dochter van de mevrouw die de weekkranten in
Norg bezorgd en die heel trots is op haar dochter. Wij als zware
hervormden, vrolijke gereformeerden en "import uit Groningen'-baptisten
hebben een liturgie in elkaar gedraaid die u hopelijk allemaal aanspreekt.



Het themais "Welkom". U in onze dorpskerk maar alle volkeren ook bij God
want dat is de boodschap van Pinksteren.

We beginnen op verzoek met zingend bidden om vrede. Daarna gaan we
via Pasen naar Pinksteren. Pinksteren wanneer de Heilige Geest als
Trooster en raadgever aan de mensheid wordt gegeven. In de nok van de
kerk is het oudste schilderij van Drenthe aangebracht: de duif met in
potjeslatijn "kom Heilige Geest". Juda Hak (student theologie aan de RUG)
zingt in het Latijn Gregoriaans 'Veni creator spiritus' wat wij als kerk
beantwoorden in de Nederlandse versie "Kom Schepper God, o Heil'ge
Geest". Hij leest ook de Apostolische Geloofsbelijdenis die ten tijde van de
kerstening van deze regio ontstond. Middels psalmen uit 1773, liederen uit
de Middeleeuwen, Britse kerkmuziek die Johannes de Heer in het
Nederlands bewerkt, liederen uit het Nieuwe Liedboek en schriftlezingen
uit Johannes, Handelingen en Jesaja proberen organist Willem van der
Meulen, Wytzia Raspe (student PThU) en de voorgangster u middels tekst
en muziek de Pinksterboodschap te brengen.

Waarop vervolgens de voorgangster doet wat ze het liefste doet: over de
liefde van Jezus vertellen.

Na afloop praten we nog gezellig na met koffie en thee met een koekje.
Graag verwelkomen we u bij de dienst. Neem gerust uw kinderen mee. Als
u de kleurpotloden zelf meeneemt zorgen wij voor een kleurplaat.
Alhoewel wij deze keer helemaal pro deo werken zijn er wel kosten. Als u
ons financieel wilt ondersteunen kan dat middels een gift op NL10 ABNA
0111 0970 02 t.n.v. "kerkdiensten Norg". U kunt ons ook sponsoren: voor
minstens 10 euro noemen we u achter in de liturgie als sponsor.

Mocht uw kerk een beetje ver uit de buurt zijn waardoor hier komen zingen
een wereldreis wordt: onze uitgetypte liturgie mag ook bij u worden
gebruikt dus verzuim niet te vragen.

Met vriendelijke groet,

Wytzia Raspe



AGENDA

Datum: Tijd: Wat: Waar:
01-06 11.00u | Koffiedrinken na de dienst | Kerk
06 - 06 18.00u | BBQ Haulerwijk

KOPIE JULI EN AUGUSTUSNUMMER
De kopij voor het juli en augustusnummer graag aanleveren voor uiterlijk
vrijdag 20 juni 2025.

BESTEED JE VAKANTIE ZINVOL IN DE HERBERG IN OOSTERBEEK

In de zomervakantie is er tijd om te ontspannen. Wil jij er in de vakantie
voor zorgen dat ook anderen tot rust komen? In de Herberg zoeken we
gastvrije en enthousiaste vakantievrijwilligers die een of meer midweken
hun handen uit de mouwen willen steken en er willen zijn voor onze gasten.

Het is bijzonder om te ervaren hoe je door kleine gebaren van grote waarde
bent voor onze gasten. Je bent alleen welkom, maar ook met familie of
vrienden (max. 4 personen). Je verblijft in het gastenappartement in het
koetshuis en kunt dus in je vrije tijJd ook genieten van de prachtige
omgeving van Oosterbeek.

We hebben meer leuke vrijwilligersvacatures. Bijvoorbeeld voor jongeren
die een tussenjaar willen doen, gastvrouw of telefoonwacht. Kijk voor meer
informatie op www.pdcdeherberg.nl. Of stuur een e-mail naar
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

‘De Herberg heeft me veel meer gebracht dan ik had kunnen bedenken.
Juist ook door de nabijheid van mensen.” (Annet, oud-gast)



http://www.pdcdeherberg.nl/
mailto:vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

LIED: LAAT M’IN U BLUVEN, GROEIEN, BLOEIEN

1. Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer".
In Uw gemeenschap kiemt er leven, en levensvolheid meer en meer.
Uw Geest zij in mij uitgestort; de rank, die U ontvalt, verdort.

3. Neen, Heer', ik wil van U niet scheiden, 'k blijf d" Uw' altijd, blijf Gij de
mijn'!

Uw liefde moet alom mij leiden, Uw leven moet mijn leven zijn,

Uw licht moet schijnen in mijn huis, bij kruis naar kracht, en kracht naar
kruis.

4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht!

Het werk, in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot en komt in 't licht en rijpt voor God.
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DIENSTEN JUNI

Datum 9.30 uur 19.00 uur

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1.

2. Kerk

Collecten 1. Diaconie
2. Kerk

Collecten 1. Onderhoud
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk

Collecten 1. Kerk
2. Kerk
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HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenkring: Contactpersonen: Miranda Pierik en Elize de With

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'lk legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedragvan € .

Colofon

'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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