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MEDITATIE 

En toen was het Pasen geweest.  En toen ging het leven weer gewoon 
verder.  Wat is er overgebleven van het wonderlijke Paasevangelie dat 
ons een aantal weken geleden verkondigd werd?  Maakt het nou wel 
zoveel uit dat de Heere Jezus uit de dood is opgestaan?  Is het leven 
daardoor ánders geworden? 
 
Voor de discipelen van Jezus lijkt het leven zich om Johannes 21 weer 
gewoon te hervatten na alles wat ze met Jezus hebben meegemaakt. Jezus 
is na Zijn opstanding nog een aantal keer aan hen verschenen, maar nu zijn 
ze weer terug in Galilea en dringt het besef steeds meer door dat het leven 
verder gaat. En daarom is het Petrus die op een gegeven moment zegt: ‘Ik 
ga vissen.’ En ik hoor daarin de gedachte doorklinken: ‘We kunnen niet 
altijd zo bij elkaar blijven zitten, er zal ook gewoon gewerkt moeten worden 
als we willen blijven eten.’ Wat mij betreft heeft dit niets te maken met 
ongeloof of teleurstelling in Jezus, zoals wel eens gezegd wordt, maar veel 
meer met nuchterheid. Pasen maakt het leven van alledag niet opeens heel 
anders. Er moet ook na de opstanding van Jezus gewoon gewerkt worden, 
gestudeerd, geleefd. 
                                                                                                                           
Toch valt dit voor de discipelen in Johannes 21 nog niet mee. Want als ze 
dan weer gewoon gaan vissen, zoals ze altijd gedaan hebben, vangen ze 
niets. Dat is confronterend. Want zo staan ze eigenlijk gelijk weer met 
beide benen in de dagelijkse werkelijkheid van ons bestaan, waarin de 
dingen gewoon ook niet altijd gaan zoals je zelf graag wilt – hoe goed je je 
best ook doet. Het is misschien wel heel herkenbaar. Want wat kunnen ook 
wij soms heel erg hard aanlopen tegen onze grenzen, tegen onze onmacht. 
Dan kan het wel Pasen zijn geweest, dan kun je misschien wel in Jezus 
geloven, maar daarmee ben je nog niet klaar met de gebrokenheid van dit 
leven, ben je nog steeds niet volmaakt. En ook in je relatie met God kan het 
dan nog best tegenvallen. 
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Soms laat de Heere ons ook wel eens gewoon, net als de discipelen, een 
hele nacht ploeteren. Laat Hij het gebeuren dat je met lege handen komt 
te staan. Het kan zijn dat je dat nodig hebt. Maar dat wil niet zeggen dat 
Hij je daarom dan ook helemaal aan je lot overlaat. Nee, want dan krijgt 
het toch betekenis dat het Pasen is geweest. Jezus leeft! En Hij blijft op de 
Zijnen betrokken. En wat is het dan mooi dat we in Johannes 21 lezen hoe 
de opgestane Heere juist dan aan de discipelen verschijnt, als ze er 
helemaal doorheen zitten. ‘Hebben jullie iets te eten’, vraagt Hij vanaf de 
oever van het meer. Is het een beetje gelukt in jullie leven? Is het nog wat 
geworden met dat christen-zijn van jou? 
 
‘Nee!’ is het bitse antwoord van de discipelen. Je hoort er de teleurstelling 
in doorklinken, de frustratie. ‘Nee!’ Maar hoor dan wat Jezus tegen hen 
zegt: ‘Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zúlt vinden!’ 
Bedoelt Hij nu tegen hen te zeggen dat ze het als ervaren vissers de hele 
nacht verkeerd hebben gedaan? Nee. Wat de opgestane Heere hen en ook 
ons wil leren is dit: ‘Stop er nou eens mee om het in je leven telkens weer 
op eigen houtje te proberen. Dáár loop je mee vast, kijk maar naar je lege 
netten. Richt je nu op Mij en op Mijn beloften! Besef nou dat Ik er ben. Dat 
dat het belangrijkste is. Dat ook Ik uiteindelijk alleen voor vruchten kan 
zorgen in jouw leven. Leef uit mijn woorden – dan zul je vinden.’ 
                                                                                                                           
‘Misschien is dat wel het allerbelangrijkste van het leven na Pasen’, las ik 
ergens. ‘Dat we weer gaan beseffen dat er Iemand aan de overkant staat. 
En dat we ons op Hem mogen richten. Dat Hij ons wel ziet. Midden in onze 
frustratie. Midden in onze onmacht. En dat Hij vanaf die vaste wal aan de 
overkant woorden van eeuwig leven tot ons spreekt. Beloften van 
vergeving. Beloften van vernieuwing. En dat er, als we het daarmee wagen, 
ook vrucht zal komen in onze leven. Want Jezus’ woorden – ze hebben een 
wonderlijk gezag. Ze zetten je haast als vanzelf in beweging.’ 
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Ja, laat dat ook uw en jouw houvast zijn. Midden in het leven van alledag, 
terwijl je je misschien wel eens afvraagt of het nou wel zoveel verschil 
maakt dat Jezus uit de dood is opgestaan. Natuurlijk maakt dat verschil! 
Want omdat Hij leeft, sta je er niet alleen voor. Hij leeft, Hij is erbij. En Hij 
spreekt. Ook tot u. Woorden van leven. Beloften van heil. Wat wij moeten 
doen is onze oren spitsen. Luisteren naar Zijn stem. En het dan ook wágen 
met Hem. Dan zál Hij je ook zegenen, vast en zeker. 
 
Ds. G. Lugthart 
Overgenomen uit  de kerkbode van de Hervormde gemeente Katwijk aan 
Zee. 
 
BIJ DE DIENSTEN 

In de ochtenddienst van zondag 14 april hoop ik in uw midden voor te gaan 
met een themadienst over de vervulling van de ceremoniële wetten door 
de Heere Jezus Christus. De Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt 
daarover in artikel 25. Deze themadienst is naar aanleiding van een 
pastorale vraag die tijdens een huisbezoek werd gesteld. Aangezien hier 
nog wel iets meer over te zeggen is en dit voor heel de gemeente een goed 
onderwerp is, wil ik daarover een preek houden. 
Op zondag 21 april hoop ik in uw midden voor te gaan in de avonddienst. 
Graag neem ik dan als uitgangspunt Kolossenzen 3:5-17, hier staat boven: 
‘De oude en de nieuwe mens’. 
We hopen op goede en gezegende diensten, ook met de gastvoorgangers 
die voor zullen gaan in deze maand. 
 
KERKBODE MEI – JUNI 

In verband met het niet verschijnen van de kerkbode in mei in Drachten zal 
de volgende kerkbode van onze gemeente van mei ook gecombineerd 
worden met de kerkbode van juni. Mocht u wat willen plaatsen, dan dient 
u hier rekening mee te houden. 
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ACTIVITEITEN 

Bijbelkring 
De Bijbelkring staat gepland op 3 april. We hopen dan verder te gaan met 
het boekje over de Openbaring aan Johannes. We gaan weer verder met 
hoofdstuk 6 uit het boekje, dat is Openbaring 10 uit de bijbel. We nemen 
alleen hoofdstuk 10 omdat het anders te veel wordt. We hopen op een 
gezegende ontmoeting met elkaar rond de bijbel. 
 
JAARVERGADERING 

De jaarvergadering staat voor dit jaar gepland op D.V. donderdag 18 april. 
De kerkenraad nodigt u uit voor deze vergadering waarin de jaarcijfers 
worden gepresenteerd. Daarnaast zal er gelegenheid zijn om vragen te 
stellen over de voortgang van de gemeente. 
De kerkenraad is bezig om een invulling te zoeken voor het deel na de 
pauze. We proberen een spreker van Open Doors te vinden. 
 
VERJAARDAG 

Piet Nell hoop op 11 april jarig te zijn. Hij hoopt dan 65 jaar te worden. We 
feliciteren hem van harte en wensen hem Gods zegen toe. Zeker nu deze 
dag zonder zijn moeder gevierd zal worden, hopen we toch dat hij een 
goede dag mag ontvangen. Zijn adres is Kortsteeksterweg 32, 2407 AH 
Alphen aan de Rijn. 

 

GROET 

Vanuit het opstandingsevangelie wil ik u en jou groeten met de woorden 
die wij vinden in Lukas 24: ‘Vrede zij u!’ 
Namens mijn vrouw en kinderen een hartelijke groet. 
Ds. F. Pierik 
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PASTORIE TE HUUR 

De pastorie (woning) op Haulerwijksterweg 5 in Een is per 1 mei 2024 weer 
te huur. Het is een ruime woning van 150 m2 met 5 slaapkamers. 
Heb je belangstelling? Dan graag voor of op 8 april reageren. 
Hans Hummel - 0630757634. 
 
ADRES ARIE DE WITH 

Wilt u een kaartje sturen naar Arie de With in het ziekenhuis? Dit kan via 
onderstaand adres.  
Arie de With 
Martini Ziekenhuis 
Van Swietenplein 1 
Afdeling 2b kamer 203  
9782 NT Groningen 
 

AGENDA 

Datum: Tijd: Wat: Waar: 

03 – 04  19.30 Bijbelkring Bethel 

07 – 04 11.00 Koffiedrinken na de dienst Kerk 

18 – 04 20.00 Jaarvergadering Bethel 

 
KOPIE MEI EN JUNINUMMER 
Het volgende kerkblad is een dubbelnummer, in verband met vakantie van 
de redactie in Drachten. De kopij voor het mei en juninummer graag 
aanleveren voor uiterlijk vrijdag 19 april 2024. 
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DIENSTEN APRIL 
 

Datum 9.30 uur 19.00 uur 

7 april Ds. H. Born, 

Hasselt 

Ds. N. Noorlander, 

Onstwedde 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

14 april Ds. F. Pierik Ds. B. Coster, 

Rouveen 

Collecten 1. TWR (Trans World Radio) 

2. Kerk 

  

21 april Ds. J.P. Stoel, 

Kampen 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Diaconie 

2. Kerk 

  

28 april Ds. G. Schreuders, 

Wierden 

Dhr. F. Verkade, 

Hoogeveen 

Collecten 1. Onderhoud 

2. Kerk 

 

5 mei Ds. G. Oberink, 

Urk 

Dhr. J. van den Berge, 

Sebaldeburen 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 
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HERVORMDE GEMEENTE EEN 
 

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten. 
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl 

 

Website gemeente: www.hervormd-een.nl 

 

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik 

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik 

Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:  

Secretaresse: Gerda de Vries 

 

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een 

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443  

Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een 

 

 

Testamentaire beschikking: 

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende 

formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van 

Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te 

Norg, een bedrag van €  .’ 

 

Colofon 
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.  

Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar. 

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051 

 
 

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com 
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